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Aan de dienst werken mee 
Voorganger: Hanneke Overduin  
Orgel/vleugel: Kor Pollema 
Ouderling van dienst: Henk van der Kolk 
Lector: Tineke Dragt 
Koster: Mieneke Jansen  
 

 
 
 

 



  

ORDE VAN DIENST 

OM TE BEGINNEN 

 
Muziek  ‘Ascent’, from Seven Day’s Walking, Day 1 Ludovico Einaudi 

Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom door de ouderling van dienst (o)  

 
We zingen staande het Intredelied 287: 1 en 2 

 
 

2. Rond het boek van zijn verbond  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest  
is het feest! 



  

 
Bemoediging:  
 o:  Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE 
 a:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 o:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a:  EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
Gebed van toenadering  
besloten met: 
 o:  Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
 a:  OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN 
  EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN 
  MET AL ONZE KRACHTEN.  
  AMEN. 
 
Zingen lied 287: 5 

Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, –  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed. 
 
Groet    
 v: De vrede van de Heer is met u! 
 a: ZIJN VREDE IS OOK MET U.  
 v: Wenst elkaar de vrede.              
  (We gaan zitten) 

 
Kyriegebed 
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
wereld en zijn Naam prijzen, want zijn liefde heeft geen einde. 
 
+ Liedboek 301f acclamatie gesproken door allen: 
Na 1e intentie, zo bidden wij: a: ‘Heer, ontferm U’ 
Na 2e intentie, zo bidden wij: a: ‘Christus, ontferm U’ 



  

Na 3e intentie, zo bidden wij: a: ‘Heer, ontferm U over ons’ 
 
Zingen  Gloria lied 304: 1, 2 en 3 

 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere! 

 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 Goede God, 
 We willen ons leven wel afstellen op U,  

maar er zijn zoveel stoorzenders om ons heen. 
We willen wel in uw geest handelen, 
maar de één roept dit en de ander dat,  



  

en dan weten we niet meer wat we moeten doen. 
Maak ons open voor uw woord. 
U hebt ons een schatkamer in handen gegeven,  
vol met verhalen en woorden van leven. 
Soms moeten we er moeite voor doen om die woorden 
goed te begrijpen. 
Help ons uw woorden goed te verstaan. 
Leer ons luisteren met ons hart. 
Raak ons aan met uw Geest. 
Amen. 

 
Schriftlezing O.T.: 1 Koningen 3, 5-12 
 
Muziek   ‘To a Wild Rose’ – Edward MacDowell 
 
Schriftlezing  N.T.: Matteüs 13, 44-52 
 
Zingen lied 321: alle verzen 

 
2. Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond –  
zo is het koninkrijk Gods. 

3. Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 



  

4. Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 

5. Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem.  
Zalig de man die gelooft,  
zalig de vrouw aan de bron. 
 

6. Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij,  
hier in de schaduw der hoop. 

7. Hier in dit stervend bestaan  
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God,  
liefde op leven en dood. 

 
Woorden bij het WOORD   
 
Muziek ‘Water Colours’ – Leo Ornstein  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankzegging en voorbede, Stil gebed, besloten met het gesproken 
Onze Vader 
 

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht 
van de Paaskaars, waarbij de acclamatie klinkt (LB 368g) 
 
v: Zo bidden wij 
a: Adem van God, vernieuw ons bestaan. 

 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Diaconale mededelingen door de diaken van dienst 

 

UITTREDE 

 
We zingen staande het slotlied 978: 1, 3 en 4 



  

 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
’t Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 

Zegen 
 
 Gezegend jij, mensenkind 
 Vergeet nooit 
 de wind die zachtjes ademt 
 het zingen van de nachtegaal 
 diep in het nachtelijk woud, 
 de vlam die eeuwig brandt 
 maar niets verteert. 



  

 Want God is goedgunstig 
 en vindt wie Hem zoeken. 
 Gezegend ben jij! 
 
beantwoord met Amen, amen, amen. 
 
Muziek ‘At the Ivy Gate’ – Brian Crain 
 

 

 
MEDEDELINGEN 

 
De collecte is bestemd voor Vluchtelingen Werk Nederland. 
Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter wat hun lief 
is. Nu moeten ze hun leven opnieuw opbouwen in een land dat 
vreemd voor hen is. Vluchtelingen Werk helpt vluchtelingen op weg 
naar een nieuwe toekomst. Dit kunnen ze alleen doen met uw steun. 
 
De bloemengroet gaat naar: 
Mevr. Roelofsen, Burgemeester Hemmingalaan 6 
 
In augustus hoopt Ingeborg een aantal concerten te geven. 
Van harte welkom! 
Zaterdag 1 augustus Chamadron Havelte, aanvang 16.00 uur 
Donderdag 13 augustus Dorpskerk Vorden, aanvang 15.30 uur 
Zaterdag 22 augustus Chamadron Havelte, aanvang 16.00 uur 
 
Vakantie 
Gert Wijnstok en Hanneke Diermanse hebben nu vakantie tot dinsdag 11 
augustus.  
 


